
Gildefeest St. Margaretha Aarle-Rixtel  2011. 

 

Zondag 22 Mei JL  gingen we met ons Gilde naar het Gildefeest in Aarle-Rixtel 

Wederom vertrokken we vanuit ons “Skonne” Bakel, weer met Traktor en wagen. 

De perdekar d’r achter, en zo op weg. Onderweg moesten we nog een Gildebroeder oppikken, die net 

thuiskwam van “un Fisje” !!   Verschillende Gildebroeders waren ons al vooruit 

gegaan om na de Heilige Mis lekker te ontbijten. Natuurlijk was er niets meer over toen wij arriveerden. 

Het weer was goed, al stond er wel ’n stevig windje…. 

Rond de klok van Eenen, begon de optocht vanaf het terrein naar het dorp waar het publiek,  

dat in grote getale langs de wegen stond van dit schouwspel kon genieten…. 

 

  Gerald voorop met z’n Paard…..en daarachter…

 onze andere Gildebroeders 

 

Verschillenden onder ons hadden wel de kop-pakking kapot, maar konden toch de weg vervolgen 

De afstand was wel behoorlijk lang, wat de minder validen daardoor aan de kant hield. 

 



 

 

Wij hadden het geluk, dat een vriendelijke chick, ons tijdens een korte opstopping van een  

lekker koud en nat Spaa…tje wilde voorzien, waar wij natuurlijk graag gebruik van maakten.  

Nadat we weer op het Feestterrein aangekomen waren, werd uiteraard weer een lekker patatje 

binnengewerkt.  Hè…hè… 

 

 

Na het officiële gedeelte, was de aftocht naar de tent…met alle Gildes in Slangendefilé. 

De Tamboers voorop, en aan het einde een haag van tamboers tot ieder Gildelid van het veld was. 

Toen nog een lekker pilsje, en op naar de wedstrijden. 

Doordat de wind zo sterk tekeer ging, was het voor de vendeliers wel gemakkelijker vendelen. 

Er was weer een sportieve strijd in de verschillende categorieën….Nadat alle wedstrijden waren 

afgelopen, was het tijd om gezellig samen een potje bier te nuttigen, wat dus ook zeer zeker gebeurde. 

Tot na de prijsuitreiking was het nog volop feesten, en we mochten ook weer vele prijzen in ontvangst 

nemen. (zie onderaan dit verslag) 

 

  

Gerald na het behalen van zijn 1e Prijs…boven op de tafel even poseren….proficiat ..Gerald.. 

 

 

 

 

 

 

 



Hieronder enkele foto’s van ons Gilde, voor en tijdens de prijsuitreiking: 

 

 Onze feestende Gildebroeders. 

 

  

 Jong en iets minder jong…….gezellig aan de zwier……. 



 

 

Felicitaties aan de Jeugd-Vendeliers…….proficiat…Mannen… 

 

 

Jan alweer prijs !!    

 

 



 

     ??….Polonaise…?? op de banken onder toeziend oog van onze Koning en Kapitein.. 

 

   

   Nog steeds op de banken…Teun, Remco, Fredy, en Hans…( Benjo is gewoon zo groot..) 



Toen alle bonnen opgebruikt waren, konden we met een goed gevoel weer met de tractor en wagen 

richting ons mooie Bakel.  

Onderweg konden we nog genieten van een lekker laauuw pilske. (de koelkast stond nie an) 

In Bakel werden we door Gerald nog getrakteerd op een rondje….voordat we de wagen bij onze 

Gildekamer parkeerden. Hier stond al een “prijzenjager”(Maikel) te wachten om zijn  

1e prijs in ontvangst te nemen. Proficiat Michels...Scutscow.  

Na het uitladen van de spullen, konden we moe maar voldaan na huis, maar we moesten van Jan Bekx 

nog mee naar Heine om un pilske te vatten op het behalen zijn Jan zúnne prijs.  

Ok nè prijzejager. Na gezellig nog enkele pilskes te hebben gedronken,  

was ik uiteindelijk nog als enige schutter over.  

Nog effe met de Kastelein gebuurt, en toen toch mar naar huis. 

 

Al bij al, weer een gezellige en geslaagde Gildedag. 

(hieronder nog de lijst van Gildebroeders die een prijs behaalden) 

 

 

Behaalde prijzen: 

 

1e prijs in de Optocht: Standaardruiter Gerald van Meel 

1e prijs Groepsvendelen Jeugd: Teun , Tijmen en Ronald 

1e prijs trommen in de Klasse B:  Maikel v/d Meer 

1e prijs Vendelen Jeugd (13 t/m 15 jaar): Ronald van Meel 

 

2e prijs Trommen Jeugd (13 t/m 15 jaar): Tijmen van Dinther 

2e prijs Vendelen Jeugd (13 t/m 15 jaar): Teun Sleegers 

2e prijs vendelen in de Vaandelklasse: Jan Bekx 

 

Alle Gildebroeders, en speciaal de Jeugd  ...Skitterend… van Harte proficiat… 

 

 

Een Gildebroeder….. 


