
 
Vrij Gildefeest Milsbeek 2013 
 

 
Op zondag 16 Juni j.l. gingen we met ons Gilde naar het vrij Gildefeest in Milsbeek. 
Het was een mooie zondagochtend waar we met de Yellow Schoolbus uit Milheeze naar  
Milsbeek zouden afreizen. Deze dag was de bus al “ruim” op tijd aanwezig waardoor  
we mooi op tijd konden vertrekken, en in Milheeze nog ff.. konden genieten van een  
optreden van de fanfare. 
De stemming zat er onder het genot van een mooi stukje muziek, al meteen goed in. 
Toen we in Milsbeek aankwamen..(we waren natuurlijk veel te vroeg), moesten we  
op het plein nog enige tijd wachten alvorens met de optocht gestart kon worden,  
dus nog tijd voor enkele bakjes koffie. 
Het was een mooie optocht met 36 Gildes waarvan wij als enige uit kring Peelland 
vertegenwoordigd waren, en langs de wegen stonden vele mensen om dit mooi geheel te 
aanschouwen. Na aankomst op het feestterrein, was er de massale opmars die weer zeer 
indrukwekkend was, waarna de Kringvoorzitter al “galmend” door de microfoon,  
het startsein gaf voor het slangendefilé. 
Hierna was het toch echt tijd voor een “Hapje en een Natje”, wat op dit gildefeest zeer  
zeker niet ontbrak. 
 

  
 
 
 
Toen de dorst gelest was, konden we aan de wedstrijden beginnen, en voor diegene die  
nog ff tijd over hadden, was het in de tent volop genieten van een goeie DJ.. en Ober… 
Er werd weer volop gestreden om de verschillende prijzen, die ook ons Gilde te eer vielen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
De hele mooie prijzen die ons Gilde veroverden waren: 
 
1e prijs wedstrijd standaardrijden - Gerald van Meel (met Celly) 
2e prijs trommen  junioren – Remco Bekx 

2e prijs trommen klasse C -  Ronald van Meel 
2e prijs vendelen klasse C -  Martijn Bekx 

1e prijs groepsvendelen 6 of meer vendeliers (8 man) 
1e prijs vendelen in Vaandelklasse zonder accrobatiek – Jan Bekx 

2e prijs vendelen in Vaandelklasse zonder accrobatiek -  Piet Verbaarschot 
 
*proficiat mannen..(ook een dankjewel aan de tamboers voor de ondersteuning tijdens het groepsvendelen…) 
 

 

 
Er werd ook nog een mooi herinneringsschild aangeboden aan ons gilde. 
Tijdens en na de prijsuitreiking was het nog een heel gezellig samenzijn met muziek van de DJ. 
 
 
Rond 20.30 uur was de schoolbus weer gearriveerd, waar we onderweg met gezellige muziek 
lekker feestend door konden gaan tot in het mooie Bakel.  (Bas Kuunders nog bedankt) 
Nadat alle attributen weer opgeruimd waren, gingen we nog even afproeven bij ons Gildehuis 
Waarna we voldaan naar huis toe gingen. Het was weer een mooie en geslaagde gildedag. 
Alle Gildebroeders, jong en ouder…bedankt. 
 
 
een Gildebroeder…. 
 
 

Hieronder nog een foto-impressie: 
 

  



                          
 

                                 


