Verslag van groots Federatie toernooi 2014 in Bakel

Zondag 21 september waren ongeveer 220 gildebroeders en gildezusters uit Brabant
in Bakel bijeen om te strijden voor de titel Brabants kampioen in de disciplines
vendelen, trommen, bazuinblazen en standaard rijden. Dit toernooi werd gehouden
op de Groene Long in Bakel. Op het terrein stond een feesttent en verschillende
velden, waar de wedstrijden gehouden werden.

De organisatie was in handen van het St. Willibrordusgilde uit Bakel.

Tussen 11.00 — 12. 00 uur kwamen de deelnemers uit heel Brabant aan in Bakel, en
verzamelde zich rondom de feesttent. Om 12.30 begon de officiéle opening.

De gildebroeders en gildezusters werden toegesproken door de voorzitter van het
St. Willibrordusgilde Bakel Willem Roijackers, kring Peelland voorzitter Henk de Hair.
Ook burgemeester v. Zomeren van de gemeente Gemert- Bakel was naar Bakel
gekomen om de deelnemers welkom te heten in de gemeente, en ze succes te
wensen met de wedstrijden.

Tot slot sprak ook federatie vertegenwoordiger Felix Crooijmans de deelnemers toe.
Hierna werd als startsein voor de wedstrijden de federatie viag gehesen door dhr.
Crooijmans samen met burgemeester v. Zomeren.

Nu konden de wedstrijden beginnen.

De deelnemers werden door een jury beoordeeld en degene met de meeste punten
mocht zich Brabants kampioen noemen.

Er waren wedstrijden voor zowel individuele deelnemers als groepen, en voor jong
en oud. De jongste deelnemer was 8 jaar en de oudste 76 jaar.

Mede door het goede weer en de vele deelnemers was het een mooi gebeuren op de
Groene Long.

Ook kwamen vele toeschouwers kijken de deelnemers aanmoedigen.

In de feesttent werd tussen de wedstrijden door ook een leuk feestje gevierd, mede
door de muzikale kunsten van DJ. Kayl Bouwmans.

Om 18.00 uur waren de wedstrijden afgelopen en konden de juryrapporten verwerkt
worden.

Rond 18.30 uur werden de prijzen uitgereikt door federatie afgevaardigde dhr.
Crooijmans, de koning en voorzitter van het St. Willibrordusgilde, kringvoorzitter dhr.

De Hair. De kampioenen kregen allemaal een zilveren schild.

Nadat de kampioenen bekend waren werd er nog een feestje gevierd in de tent.

Ter illustratie nog enkele foto’s hieronder:






Proficiat aan de prijswinnaars....geweldig gedaan..........

We kunnen als gilde uit Bakel terug kijken op een zeer geslaagd toernooi, mede door
de medewerking van vele vrijwilligers, waarvoor dank.

Tot slot nog een woord van dank aan de Kleine Kapitein school, Marco Gas en Jong
Nederland, die hen ruimtes ter beschikking stelde.

St. Willibrordusgilde Bakel.



