
 
 
Jan Slaats  25 jaar Gildebroeder 
 

 
Tijdens de jaarlijkse Teerdag  van ons Gilde op 7 November 2010,  
werd ook onze Gildebroeder Jan Slaats gehuldigd vanwege zijn  
25-jarig Jubileum. 
 
Jan, 25 jaar bij de Schut:  
25 jaar is een lange tijd maar als ge het naar ouwe zin het, dan zijn die 
jaren vlug voorbij.  
Een van de taken van Jan bij de Schut is Zilverdrager, maar soms is hij 
ook wel eens Piekenier,  en ook wel eens collectant.  
Maar in Beauraing was ie d’n assistent van d’n Bisschop.  
Als we ergens heen gaan dan is de vraag van Jan meestal,,,,  
kriege we doar te eten !! 
En hebben we hier iets net als met de kermis,   
en net als van morgen na de H.Mis  
dan is de opmerking van Jan, hoeveel broodjes te man…..!! 
Bij het oud papier ophalen,  s´middags is Jan altijd  van de partij,  
Jan ge bent unne goeie Gildebroeder, en we hopen dat ge dat nog vele 
jaren zalt zijn, en daarom willen we je feliciteren met jou 25 jarig 
jubileum, en bieden we jou ons traditionele cadeau aan :    
 

                
               Jan van Harte Proficiat.  



 

 
 
En Riek, wij willen jou natuurlijk ook niet vergeten,  
want mede door jou steun heeft Jan die 25 jaar vol kunnen maken.  
Ook jij Riek, van Harte gefeliciteerd, en hierbij willen we jou een 
bloemetje aanbieden…. 

  
 

Onder toezicht van Jubilaris Jan Slaats, neemt zijn echtgenote Riek 
De bloemen in ontvangst………. 
 
 
 
Zie hieronder…wordt aan Jan nog een mooi herinneringsschild 
aangeboden… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Namens de fam. Slaats, 
 werd aan Jan een mooi schild aangeboden……. 
 
Wat Jan vol trots aan eenieder wil laten zien, 

 
 
Jan en Riek nog vele gelukkige jaren samen, en met de Schut…… 


