Onder het wakend oog van burgemeester van Maasakkers wordt Ria gefeliciteerd door kapitein
Marius Sleegers,vervolgens wordt haar de , koperen moor ” overhandigd en zegt : ziezo dat heb ik
toch maar mooi geflikt !




